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Met de medewerking van het
stadsbestuur Izegem.

10.00 uur: FEESTELIJKE RIDDERZITTING in Art’lZ Kunstacademie met de rituele nieuwe
ridderslagen met de West-Vlaamse koterare of het Indisch zweird.

Aansluitend vanaf 12.15 uur: RECEPTIE ter plaatse. Deze receptie wordt ons graag aangeboden
door het stadsbestuur van Izegem en ridder-brouwer Ignace De Brabandere.
Fotosessie voor de pers.

Om 13 uur verplaatsing naar 't Hoornaerts, Kachtemseplein 13, 8870 Izegem-Kachtem.
13.15 uur: FEESTMAAL

Menu: - Aperitief ‘spumante’ of niet-alcoholisch
- Zeebaars - asperge - gerookte aardappel - peultjes - daslook mousseline
- Iberico Solomillo filet - gegrilde spitskool - pickel saus - groene kruiden ( £
- Chocoladetaart
- Koffie of thee met versnaperingen

Witte (Glarima de Sommos) en rode wijn (Protocollo), drankenforfait tot aan de koffie.
Bruisend en mineraal water

Einde om 16.30 uur met onze gebruikelijke wens: bij leven en welzijn tot de Herfstzitting.

Deelname: 68 euro p.p. voor 10 april 2024 te storten op BE74 4675 0442 1107

van 't Manneke uit de Mane. Uw inschrijving is pas definitief bij ontvangst van uw betaling.
Gelieve ook uw antwoordkaart véor 10 april terug te sturen

(of mail naar brigitte.vandermeersch@telenet.be).

Tijdens de receptie kan u, eenmalig, Mannekes van 1964 tot en met 2015 aankopen
aan 2 euro/stuk of 15 euro voor 10 stuks.



143 jaar

Utnodiging

Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane vzw

Het Berek van de Ridderorde van ‘t Manneke uit de Mane vzw heeft het genoegen de edele
jonkvrouwen, de dappere ridders en de vele Manevrienden van harte uit te nodigen op de jaarlijkse

Feestelyke Lentexitting

op zondag 28 april 2024 in Art’lz Kunstacademie,
Kruisstraat 13-15, 8870 Izegem.

Opnieuw worden drie verdienstelijke West-Vlamingen geridderd ‘bij de gratie van de zon en de maan,
de zegen van de Grote en van de Kleine Beer en het consentement van alle sterren aan het firmament’.
Dit jaar zijn we te gast in Izegem. Deze stad was in het Ancien Regiem zelfs ‘prinsdom’ maar werd vanaf
de Franse revolutie vooral bekend voor zijn schoennijverheid, later kwam daar de borstelindustrie bij.

Zoals iedere zitting omhalzen wij met passende ceremonie en het nodige eerbetoon onze kandidaten met het
GROQTLINT van de Orde van ‘t Manneke uit de Mane, ‘de hoogst bereikbare onderscheiding hier op aarde’.

Christine Desmet, hoofdredacteur de Druivelaar (peter pater Nikolas Devynck)
Jan Michiels, musicus - laureaat Koningin Elisabethwedstrijd (meter Hilde Crevits)
Cathérine Vandoorne, presentator Radio 2 (peter Bart Cafmeyer)

Graag ontvangen we u dit jaar in onze gaststad Izegem. Gelint en gepint verwelkomen we dan ook
alle edele jonkvrouwen en koene ridders samen met de vele Manevrienden.

Ridder Johan Colpaert, voorzitter van ‘t Manneke uit de Mane vzw



